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Conferentie

Conferentie in Fulda -
Missionair betrokken zijn op mensen

Afgelopen oktober mocht ik samen met 15 andere Nederlanders te
gast zijn op een conferentie over parochievernieuwing in Fulda, in
het midden van Duitsland. In de dom van Fulda vierden we met 700
aanwezigen de Eucharistie, nabij het graf van Bonifatius. Hij is naast
Willibrord de grote geloofsverkondiger van onze streken.

Ik probeerde me voor te stellen hoe hij in de 7e en 8e eeuw rondtrok
om het geloof te verkondigen. In Fulda hebben we de voorspraak
van Bonifatius gevraagd voor ‘de geloofsverkondiging’ in onze tijd,
voor onze parochies en voor u allen, die zich met hart en ziel voor de
parochies inzet. Er is een omslag nodig! Dat weten we allemaal. Maar
hoe gaan we verder?

Op de conferentie in Fulda sprak de Canadese priester James Mallon
over drie manieren waarop we op de huidige situatie kunnen reageren.
De eerste manier is ons aan te passen aan de wereld om ons heen. Om
ons geloof op te geven en op te gaanin wat mensen om ons heen willen
en belangrijk vinden. Dat was niet bepaald Bonifatius wat deed, toen
hij een heilige eik omhakte...

De tweede manier waarop we kunnen reageren is door ons als pa-
rochie te isoleren, binnen te blijven in het ‘fort’ van de kerk en het
contact met de buitenwereld zo veel mogelijk te vermijden. Ook dat
is niet wat Bonifatius deed, hij reisde tot in alle uithoeken van West-
Europa om onze voorouders te bereiken met het evangelie.

Een derde manier past meer bij wat Bonifatius deed, namelijk een weg
van missionair betrokken zijn op mensen (‘missionary engagement’):
erop uit te gaan, betrokken te zijn op mensen en hen uit te nodigen
om zich open te stellen voor God, voor Christus, voor het evangelie.
Dat is ook de weg die Jezus ons gewezen heeft: “Het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond” (Joh. 1,14). Uiteindelijk heeft
het Jezus alles gekost - inclusief zijn leven - om voor ons de weg naar
God de Vader vrij te maken. Ook Bonifatius heeft zijn [even gegevenin
754 bij Dokkum. Hoe staan wij hierin? Mag het geloof ons iets kosten?
Op welk spoor zit uw parochie?

In deze nieuwsbrief leest u 0.a. meer over een conferentie met father
James Mallon, die deze keer in Nederland wordt gehouden. Van harte
welkom op 24 en 25 maart 2020! (MS)
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Geloofsvorming voor jongeren:
‘Follow Me!’ voor de vierde keer
van start in 2020

Bouwen aan de toekomst van de Kerk
vraagt om diepte investeringen, met
name in de begeleiding en vorming van
jonge mensen. Eén initiatief dat het
CPS ondersteunt is Follow Me! Tot nu
toe hebben vijftig mensen deelgeno-
men aan dit vormingstraject (van acht
weekenden) voor jongeren. In 2020
wordt het initiatief voor de vierde keer
aangeboden. Wij vroegen één van de
begeleiders, Annemarie Wijns, om haar
indrukken. Hieronder haar antwoord.
Veel dank aan Annemarie en aan alle
betrokkenen, voor hun bereidheid om
Jezus te volgen! (TS)

“Bij Follow Me! leren we jongeren wat
het concreet betekent een leerling van
Jezus Christus te zijn in de wereld van
vandaag. We willen ze vormen door on-
derricht en sacramenten, maar zeker ook
door de uitwisseling en echt contact met
elkaar. Ze worden uitgedaagd om steeds
een volgende stap te zetten op hun per-
soonlijke weg met God. En daar mogen
we de vruchten van herkennen! Als je
Jezus volgt en van Hem leert, word je
ook zelf steeds meer tot de persoon die
God bedoeld heeft. Ik zie de deelnemers
opbloeien, stappen zetten, keuzes ma-
ken en getuigen over verandering in hun
leven. Dan kan ik alleen maar dankbaar
zijn dat ik hier deel van uit mag maken.
Ik ervaar het als een groot voorrecht dat
ik in de afgelopen jaren 50 jonge mensen
heb mogen zien groeien in hun geloof en
hun persoonlijkheid. Ik geloof dat we bij-
dragen aan de vorming van een nieuwe
generatie christenen, die klaarstaat om
hun plek in te nemen in de Kerk en de
maatschappij.”

Voor meer informatie:
www.followme-nederland.nl

“Wie de waarheid doet,

gaat naar het licht” (Joh 3,21).
De spiritualiteit van het
Johannesevangelie

Zaterdag 7 maart 2020

Op zaterdag 7 maart
2020 - in de Veertig-
dagentijd - geeft prof.
Reimund Bieringer
een lezing tijdens een
bezinningsdag van
het CPS.

Volgens prof. Bieringer nodigt Johannes
ons in elk vers van zijn evangelie uit om
te geloven in Jezus de Christus als de Zoon
van God. Wat betekent dit voor ons leven?
Johannes belooft aan allen die in Jezus
gaan geloven dat ze leven zullen bezitten
en aan hen die de waarheid doen dat ze
op weg zijn het licht (vgl. Joh. 3,21).

In deze lezing zullen we op zoek gaan
naar de spiritualiteit van het Johannes-
evangelie, naar het beloofde leven in over-
vloed (vgl. 10,10) dat Jezus met de mensen
wenst te delen. Dit eeuwige leven is vol-
gens Johannes een leven als leerling, kind
van God (vgl. 1,12) en vriend van Jezus
(vgl. 15.15) en door hem van God en van
elkaar. De gemeenschap van Johannes is
een vriendengemeenschap. In deze bezin-
ning zullen we de spiritualiteit van het
Johannesevangelie voorstellen als een
spiritualiteit van de vriendschap.

Reimund Bieringer is als professor bijbel-
uitleg (exegese) van het Nieuwe Testa-
ment verbonden aan de Katholieke Uni-
versiteit Leuven.

Het programma van beide dagen
is als volgt:

9.30 uur: Mogelijkheid om deel te
nemen aan de Eucharistieviering in
de Sacramentskerk

10 uur: Inloop met koffie en thee
10.30 uur: Welkom, lezing, verwerking
van het thema

12.30 uur: Afsluitend gebed

12.45 uur: Lunch

13.30 uur: Afsluiting

Liefde en Eucharistie bij
kerkvader Augustinus
Zaterdag 9 mei 2020

Op zaterdag 9 mei 2020 geeft Eugéne
Brussee een lezing tijdens een bezin-
ningsdag van het CPS.

De belangrijkste kerkvader van onze
Kerk, Augustinus, heeft in zijn preken
het ontvangen van de Eucharistie ver-
bonden met de manier waarop je als
christen leeft. En die manier van leven
heeft alles te maken met liefde, heel
concreet en gericht op je medemens.
Door zo te leven, ben je wat je ontvangt,
zegt Augustinus, namelijk een deel van
het lichaam van Christus. Zo worden
Eucharistie en liefde onlosmakelijk met
elkaar verbonden.

In deze lezing maken we kennis met
Augustinus en horen we welke enorme
invloed deze kerkvader uit de vierde/vijf-
de eeuw op de kerk gehad heeft en hoe
hij nog steeds opvallend actueel is. Aan
bod komt ook de liefde bij Augustinus,
een belangrijk thema in zijn werken. Niet
voor niets wordt deze heilige vaak afge-
beeld wordt met een brandend hart.
Maar ook over de Eucharistie heeft deze
begaafde predikant veel te zeggen. Enin
zijn paaspreken komen deze twee onder-
werpen samen, met een zinvolle bood-
schap ook voor onze tijd.

Eugéne Brussee is
getrouwd diaken en
sinds 2003 werkzaam
in het pastoraat.
Daarnaast werkt hij
aan zijn proefschrift
over de eucharis-
tische paaspreken
van Augustinus.

Locatie: de tuinzaal van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.
Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf over- :
maken op NL 30 INGB 0000 118 111 0.v.v. 7 mdart dan wel 9 mei 2020 en uw naam).
Aanmelding graag védr 1 maart dan wel 2 mei 2020 via:

cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
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De goddelijke dans

Een prachtige choreografie
voor een gloedvol leven
Richard Rohr met Mike Morrell

Terwijl de Heilige Drieénheid de centrale
doctrine is van het christelijk geloof,
wordt aan dit mysterie vaak weinig aan-
dacht besteed. Men richt zich in de
praktijk louter op ‘God’ of op ‘Jezus’.
Jammer, zegt de Franciscaanse pater
Richard Rohr, want als we meer zicht
krijgen op de Drieéne God, kan dat ons
geloof en ons leven verrijken.

Met deze bedoeling heeft de Amerikaan-
se Rohr een boek geschreven, De god-
delijke dans (oorspronkelijk The Divine
Dance). Hier gaat hij in tegen de tendens
om God te zien als imperialistisch en sta-
tisch. Rohr ziet eerder hoe God kwets-
baar en dienend is, op zoek naar ons.
De Vader zendt zijn Zoon, die zijn leven
geeft opdat wij mogen leven. Misschien
zou deze benadering van God ons niet
moeten verbazen. Want zo is God: van
binnenuit een diverse gemeenschap van
Personen verbonden in liefde. Van ouds-
her wordt Zijn innerlijk leven voorgesteld
als een ‘rondedans van liefde’ (pericho-
resis). Op de kaft van het boek staat de
bekende icoon van Rublev afgebeeld
van de Drievuldigheid aan tafel. Rohrs
boodschap - tegelijk de boodschap van
de Kerk - is dat wij, met hulp van de hei-
lige Geest, mogen aanschuiven bij het
feest. De open plaats aan tafel is voor
ons bedoeld.

Wij leven al in relatie met God, zegt Rohr,
maar soms hebben wij dat niet door. Wij
zwemmen tegen de stroom van Gods
liefde in. “Geloof gaat niet over het aan-
nemen van onmogelijke dingen,” zegt
Rohr. “Het is een pad van voorzichtig
leren rusten in een Ultieme Liefde en
een Onuitputtelijke Bron.” (TS)

Zingen van binnenuit

Een wegwijzer voor dirigenten,
voorzangers en koren

Hein Vrijdag

Wanneer iemand voorleest, hoor je vrij
snel of die snapt wat hij of zij leest. Want
het gaat bij voorlezen niet louter om
het uitspreken van klanken, maar vooral
om het overdragen van een boodschap.
Hetzelfde geldt voor muziek. Een koor
dat goed weet waar het inhoudelijk mee
bezig is, overtuigt en inspireert meer dan
een koor dat zomaar zingt.

Als dirigent met meer dan vijftig jaar er-
varing, weet Hein Vrijdag (artistiek leider
van Muziektheaterkoor Carmina Ludens
en dirigent van de parochiéle cantorij
in Millingen aan de Rijn) dit beter dan
wie dan ook. Tijdens repetities met zijn
eigen koor, benadrukt hij hoe alle ele-
menten in een muziekstuk - tekst, melo-
die, ritme, tempo, harmonie, dynamiek,
beelden - samenwerken als dragers van
de boodschap. Hoe meer een koor daar
bewust van is, des te beter kan het erop
inspelen en de boodschap overbrengen.

Om te laten zien hoe dit precies werkt,
heeft Vrijdag een boek geschreven. Zijn
‘wegwijzervoor dirigenten, voorzangers
en koren’ laat zien hoe muziek maken
van instuderen tot uitvoeren een bezin-
nend proces is, iets wat dubbel geldt voor
de liturgie. Het boek is helder geschreven
en bevat boeiende voorbeelden.

Kortom ‘Zingen van binnenuit’ (Berne
Media, 2019) is een aanrader voor elk
koor. (TS)

“En zing met elkaar psalmen,
hymnen en liederen, die de Geest u
ingeeft. Zing en jubel met heel uw

hart voor de Heer.” (Ef. 5,19)
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Bijbellezen
vioor beginners

Bijbellezen voor beginners
Info en tips
Christian Schramm

“De Schriften niet kennen, betekent
Christus niet kennen” schreef kerkvader
Hiéronymus al in de vierde eeuw na
Christus. De vraag is dan ook hoe het
lezen van de Bijbel onder katholieken
meer gemeengoed kan worden. Want
eerlijk is eerlijk, de Bijbel is geen gemak-
kelijk boek om te lezen en als je zomaar
ergens begint, is het mogelijk dat je flink
afgeschrikt wordt.

Schramm (1977) wil ons met zijn hand-
zame boekje (Berne Media, 2019) niette-
min aanmoedigen om de Bijbel te gaan
lezen en ondersteunt ons daarbij met
praktische tips. De auteur doceert exe-
gese (bijbeluitleg) van het Nieuwe Tes-
tament aan de universiteit van Bonn en
werkt als Bijbeldeskundige voor het bis-
dom Hildesheim in Duitsland.

Het doel van het lezen van de Bijbel, is
dat we God beter leren kennen. Eén van
de benamingen van de Bijbel is dan ook
‘Heilige Schrift’. Schramm zegt daarover:
“Die benaming kan de toegang tot de
Bijbel dan ook zowel afsluiten als openen:
afsluiten als de heiligheid van de Schrift
mij afschrikt en ik er bijgevolg liever mijn
handen afhoud, openen als ik bewust op
deze specifieke eigenschap van de teksten
in ga. In het tweede geval wordt de Hei-
lige Schrift voor mij heiligende Schrift: ze
brengt mein contact met God. Ze brengt
een briesje heiligheid in mijn dagelijkse
leven. En wie weet, misschien kleurt de
heiligheid van de Schrift ook een beetje
op mijzelf af” (p.22).

Kortom, een mooi, handzaam boekje, dat
een eerste hulp biedt bij het Bijbellezen
voor wie weinig over de Bijbel weet. (MS)



Bezinningsaanbod

‘Jong zijn is een toestand van het hart’
Lezing over Christus vivit

In 2018 kwamen eerst jongeren en daar-
na bisschoppen samen in Rome om zich
te beraden over het thema: ‘Jongeren,
het geloof en de onderscheiding van de
roeping’.

Naar aanleiding van die gesprekken heeft
paus Franciscus een brief geschreven aan
alle gelovigen: ‘Christus vivit’ (Christus
leeft!) In deze apostolische exhortatie
reflecteert hij op wat jong zijn bete-
kent, wat jongeren de wereld te bieden
hebben en wat jongeren van de Kerk
zouden moeten kunnen verwachten.

Zoals we van hem gewend zijn, door-
weeft de paus zijn boodschap met prik-
kelende uitspraken en boeiende voor-
beelden. Tijdens deze presentatie gaat
CPS-stafmedewerker Tim Schilling in
op de inhoud van de brief en biedt hij
ruimte voor gedachtewisseling rond
het pastoraat voor jongeren en jong-
volwassenen.

Belangstelling?
Neem contact op met Tim Schilling:
timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl

© “Christus leeft. Hij is onze hoop en de
© mooiste jeugd van deze wereld. Alles
© wat Hij aanraakt, wordt jong, wordt
nieuw, is vervuld van leven. Daarom
© zijn de eerste woorden die ik elke
. jonge christen wil vertellen: Hij leeft
. en wil dat je leeft!” (Paus Franciscus,
© Christus vivit, 1)

Conferentie

De missionaire parochie - Als God renoveert
Dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020

Van harte welkom op de landelijke conferentie
‘De missionaire parochie - Als God renoveert’ te
Oudenbosch. Hoofdspreker is de Canadese pries-
ter James Mallon, auteur van het boek ‘Als
God renoveert’ (‘Divine Renovation’). Hij is een

veelgevraagd spreker over de thema’s van pa-
rochievernieuwing en evangelisatie. Het belooft

een heel bijzondere conferentie te worden!

Komt u ook?

Ol 34 8 wo 25 MAART 2020

FATHER 14 MES MaL Loy

Het doel van deze conferentie is om pastorale beroepskrach-
ten en parochianen in Nederland en Vlaanderen te inspireren
en te ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire
parochie. Een belangrijke sleutel in het boek van Mallon is,
om mensen te helpen om ‘missionaire leerlingen’ van Jezus
Christus te worden: niet alleen binnen in de eigen gemeen-
schap, maar ook daarbuiten. Dit betekent voor de meeste
parochies een cultuuromslag.

Elke dag vieren we samen de Eucharistie, zijn er lezingen door fr. James Mallon en
seminars waarbij sprekers ingaan op deel-thema’s uit de boeken ‘Als God reno-
veert’ en ‘Rebuilt - Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap’ van fr.
Michael White en Tom Corcoran. Bijvoorbeeld over het gebed als fundament voor
parochievernieuwing, gastvrijheid, hoe je mensen mee krijgt in een missionaire visie,
hoe je een goed (leiderschaps)team in de parochie bouwt, de Alpha cursus en
meer. Ook zijn er praktijkverhalen van parochies die een missionaire weg zijn inge-
slagen. Natuurlijk is er ook tijd om elkaar te ontmoeten rondom de koffie/thee en
gezamenlijke maaltijden.

Belangrijk: meld u védr 12 januari 2020
aan! Dan geldt namelijk een vroegboek-
korting. Ook ontvangt u korting als u zich
met een groep (vanaf 3 personen) aan-
meldt.

Het bisdom Breda is gastheer van de
conferentie en wordt ondersteund door
een aantal landelijke partners, zoals het
CPS, Alpha Nederland, Katholiek Alpha
Centrum, Xpand en de gezamenlijke ker-
kelijke bewegingen en nieuwe gemeen-
schappen in de rooms-katholieke Kerk.

Om aandacht te schenken aan de conferentie zijn posters, flyers en gebedskaartjes
beschikbaar. Deze kunnen kosteloos worden aangevraagd via de website:
www.missionaireparochie.nl,

per e-mail: info@missionaireparochie.nl
en telefonisch: (076) 522 34 44.

¢ Kijk-tip!

: Op zondag 17 november 2019 sprak
. Leo Fijen met Mirjam Spruit - staf-
: medewerkster bij het CPS - in het
. geloofsgesprek over parochiever-
-I' : nieuwing. De uitzending was te

Centrum : zien op NPO 2.
J voor parochiespiritualiteit
Inspireert parochies
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