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Hoe ziet de ‘succesvolle’ parochie eruit?

Enkele jaren geleden las ik een stuk in de krant over evangelisatie.
De schrijver vroeg aan een marketingdeskundige hoe hij mensen de
kerk in zou krijgen. De expert zei: “Ik zou een knappe dominee sturen
naar een nieuwbouwwijk - iemand met een mooie auto en een vlotte
babbel - om een nieuwe gemeenschap te stichten.” Dit deed mij denken
aan een vriend van de middelbare school, katholiek gedoopt, die in
latere jaren van de ene naar de andere mega-kerk ging, op zoek naar de
meest charismatische voorganger.

Maar volgens paus Franciscus is dit niet de weg. In zijn brief Evangelii
Gaudium (95-97) bidt hij dat God ons zal bevrijden van een wereldlijke
Kerk. Zo’n oriéntatie binnen de Kerk is meer gericht op het zelfbepaalde
eigenbelang dan op de gekruisigde Christus en het dienen van het
volk van God. “Hoe vaak,” vraagt de paus zich af, “dromen we niet van
uitbreiding en succes terwijl de heilsgeschiedenis leert over tegenstand,
offers, dienstbaarheid en hopen op God?”

Een pertinente waarschuwing, vind ik dit, net als wij uit het dal beginnen
te klimmen in katholiek Nederland. Eindelijk - na de afronding van menig
fusieproces - is er weer ruimte voor het geestelijke, en voor bouwen
aan de toekomst. De grote volkskerk die vroeger zo sterk en prominent
aanwezig was in de samenleving, is nu voorbij. Wat nu? Wat moeten
we doen? Wat voor parochie gaan we worden? Laten we niet te snel
vooruitlopen op deze vraag; laten we God niet vddr zijn.

Mooi aan de parochiéle ‘succesverhalen’ verteld in de boeken Rebuilt en
Als God renoveert, is niet zozeer de groei in kerkbezoek op zich, noch
het specifieke van de gekozen benadering, maar de bezinning, van
waaruit deze parochies beginnen. De beide parochies beginnen niet
met de vraag, ‘“Wat willen wij?” maar, “Wat wil God?” Zij staan stil bij
de woorden van Jezus - “Alleen wie met Mij verbonden blijft... draagt
rijkelijk vrucht” (Johannes 15,5) en sluiten vervolgens in hun praktische
aanpak daarop aan.

In de Bijbel lees je geen succesverhaal in de wereldse zin. Het Bijbelse
verhaal gaat eerder over uitgedreven worden uit het paradijs, slavernij,
zoeken in de woestijn, afbraak van de tempel, ballingschap, kruisiging,
en vervolging. Was ‘falen’ alleen voor onze voorouders?

Ja, Jezus belooft overwinning in het leven met Hem. Maar Zijn weg
loopt via het Kruis (TS).
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Bezinningsdag over de Eucharistie
Zaterdag 28 september 2019

‘Verhef je hart, niet je telefoon!” Zo sprak
paus Franciscus de menigte toe op het
Sint-Pietersplein tijdens één van zijn toe-
spraken over de Mis. Deze toespraken
werden vertaald naar het Nederlands,
bestudeerd en van commentaar voorzien
door Samuel Goyvaerts (*1986, Genk,
Belgi€), docent liturgiewetenschappen aan
de Tilburg School of Catholic Theology.

De Eucharistie behoort tot de kern van
het katholieke geloofsleven, maar toch
ervaren vele mensen deze als onbegrijpe-
lijk, voorbijgestreefd of zelfs irrelevant.
Tijdens deze bezinningsdag gaan we
vanuit het denken van paus Franciscus
op zoek naar de betekenis en het belang
van het samenkomen rond het Woord
en de tafel. Een ieder is van harte wel-
kom, speciaal ook diegenen die anderen
voorbereiden op hun eerste communie
of volwassenen begeleiden om katholiek
te worden.

Het programma van de dag is als volgt:

9.30 uur:  Mogelijkheid om deel te
nemen aan de Eucharistie-
viering in de Sacramentskerk

10.00 uur: Inloop met koffie en thee

10.30 uur: Welkom, lezing door Samuel

Goyvaerts, verwerking van

het thema

Afsluitend gebed

Lunch

Afsluiting

12.30 uur:
12.45 uur:
13.30 uur:

Locatie: de tuinzaal van Klooster
Brakkenstein, Heijendaalseweg 300,
Nijmegen.

Gevraagde bijdrage: € 15 inclusief koffie/
thee, lunch (s.v.p. het bedrag vooraf
overmaken op NL 30 INGB 0000 118 111
o0.v.v. 28 september 2019 en uw naam).
Aanmelding graag védr 21-09-2019 via:
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

Koester je kwetsbaarheid
Donderdag 10 oktober 2019

Op donderdag 10 oktober a.s. geeft Anne
Westerduin een lezing over kwetsbaar-
heid. “Hoe kostbaar is een kwetsbaar
mens.” Okke Jager dichtte deze regel
ooit en tot op de dag van vandaag citeren
mensen deze woorden. Zijn ze tijdloos,
omdat ze zo herkenbaar zijn?

Vroeg of laat ontdek je in het leven dat
het aan ons mensen kleeft: kwetsbaar-
heid. We zijn niet alleen sterfelijke we-
zens, ook tijdens ons leven ervaren we
dat het niet maakbaar is. Mensen met
een zichtbare beperking ontkomen er
niet aan om hun afhankelijkheid van
anderen te tonen. In de praktijk levert
hun kwetsbaarheid dikwijls kostbare
momenten van verbondenheid op. Wat
kunnen wij van hen leren wanneer we
ogenschijnlijk zonder beperkingen door
het leven gaan?

Anne Westerduin - de Jong is theoloog
en bedrijfskundige. Zij is bestuurder van
Sprank, een landelijke zorgorganisatie
voor mensen met een beperking. Ze zal
een persoonlijke lezing gven over de
menselijke zoektocht naar de betekenis
van kwetsbaarheid voor ons aller leven
hier en nu. Welke wegen zijn er om onze
kwetsbaarheid om te vormen in kost-
baarheid? Dat de Bijbel daarbij verras-
send actueel is, zal blijken.

De middag duurt van 14 tot 16.30 uur
(vandf 13.30 uur is er inloop met koffie/
thee). De locatie is de tuinzaal van kloos-
ter Brakkenstein, Heijendaalseweg 300,
te Nijmegen.

Gevraagde bijdrage inclusief koffie en thee:
€ 5 (betaling ter plaatse).

Aanmelding graag vor 5 oktober 2019 via:
cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl

4 studiemiddagen Als God renoveert
Najaar 2019

Gelooft u dat het kan? Een bloeiende
parochiegemeenschap waarin mensen
van alle leeftijden en achtergronden
zich thuis voelen? Ja, zegt de Canadese
priester James Mallon, en de eerste
goede ervaringen met zijn boek Divine
Renovation (Als God renoveert. De pa-
rochie van onderhoud naar bloei) in o.a.
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
laten deze hoop toenemen.

Als God renoveert is januari jl. in Neder-
landse vertaling verschenen bij Adveniat.
Om pastorale beroepskrachten te hel-
pen om samen dit boek te bestuderen,
te bespreken en toe te passen, organi-
seren Luce (verbonden aan de Tilburg
School of Catholic Theology (TST)) en
het CPS voor de tweede keer vier studie-
middagen in Utrecht. De vier studie-
middagen in het voorjaar van 2019 wa-
ren met ruim 40 deelnemers uit heel
Nederland - waaronder drie pastorale
teams - binnen twee weken volgeboekt.
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School of Catholic Theology

De cursus is bedoeld voor: stafmede-
werkers van de bisdommen én pasto-
rale beroepskrachten in het parochie-
pastoraat: priesters, diakens, pastoraal
werkers/-sters. Kortom, diegenen die
leiding geven aan parochies en bisdom-
men.

Begeleiding: drs. Mirjam Spruit (staf-
medewerkster bij het CPS) en Laura
de Vries MA MSc (pastoraal werkster
in twee parochies in het Aartsbisdom
Utrecht).

De data van de studiemiddagen zijn:
17 september, 1 oktober, 29 oktober,
12 november 2019 te Utrecht.

Voor meer informatie:
www.parochiespiritualiteit.org
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Ons dagelijks
brood

Jan van Burgsteden.
Bisschop voor de mensen
Christian van der Heijden

In zijn voorwoord voor dit boek noemt
Leo Fijen Mgr. Jan van Burgsteden
“schouwer voor het geloof, verbinder
in de oecumene, dienstknecht voor de
Heer, en bisschop voor de mensen.” Te-
recht, want Van Burgsteden, emeritus
hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam,
is iemand die je overal tegenkomt. Niet
alleen in alle hoeken van het bisdom
waar hij benoemd werd, maar ook bij
symposia van de Raad van Kerken, bij
het Pastoraal Congres van de nieuwe
bewegingen, en zelfs in ons eigen kloos-
ter Brakkenstein, waar hij 29 jaar gele-
den medeoprichter is geweest van het
CPS. Hij blijft tot op de dag van vandaag
onvermoeid dienstbaar.

In dit boek, uitgegeven ter gelegen-
heid van zijn 60-jarige professiefeest
als Sacramentijn, blikt Van Burgsteden,
onder leiding van Christian van der
Heijden, terug op zijn leven. Hij vertelt
over zijn jeugd als vijfde van tien kinde-
ren in Achterveld (provincie Utrecht);
zijn opleiding in Stevensbeek, Baarlo en
Nijmegen; en zijn werkzaamheden als
priester en als bisschop. Zodanig krijgen
we niet alleen zicht op zijn levenskeuzes
en levenslessen, maar ook op een Kerk
die flink veranderd is in de tijd.

Het mooiste in het boek zijn de geestelijke
gedachten die hij meedeelt, vooral aan
het einde van het boek. Verheugend bij-
voorbeeld is hoe Mgr. Van Burgsteden de
toekomst van de Kerk ziet: “Uit de crisis
die ze nu doormaakt, uit haar wonden, zal
nieuw leven ontspringen.... De Kerk zal
een nieuwe bloei kennen, waar de men-
sen hun anker vinden. De heilige Geest zal
voltooien wat Hij begonnen is. De heilige
Geest vliegt nooit achteruit.” Amen! (TS)

Ons dagelijks brood
Henri Nouwen

Het boek Ons dagelijks brood. Over de
Eucharistie van Henri Nouwen is in het
najaar van 2018 in een nieuw jasje uitge-
geven. De boeken van de Nederlandse
priester, die in 1996 overleed, zijn nog
altijd populair. Dit boek, dat gaat over
de Eucharistie en hoe je vanuit dit sacra-
ment ‘eucharistisch’ kunt leven, vind ik
nog altijd een van de mooiste boeken
die ik ken over de Eucharistie.

Aan de hand van het verhaal van de Em-
malisgangers gaat Nouwen op zoek
naar de diepere zin van de Eucharistie.
In het verhaal van deze Emmaiisgangers
vinden we de opbouw van de Eucharis-
tieviering terug. Maar tevens komen de
hoofdthema’s van een dankbaar leven
aan de orde. Namelijk: het betreuren van
ons verlies, het opmerken van Gods aan-
wezigheid, het uitnodigen van de vreem-
deling, het leven met elkaar delen en het
uitgezonden worden. Het is zijn over-
tuiging, dat Jezus ons de Eucharistie ge-
schonken heeft om ons in staat te stellen
om voor een dankbaar leven te kiezen.

Dit boek is een aanrader voor een ieder,
die ernaar verlangt om “te beseffen dat
wat we vieren en wat we leven een en
hetzelfde kunnen zijn.” Het boek kan bij-
voorbeeld waardevol zijn voor diegenen
die in parochieverband ernaar zoeken
om mensen kennis te laten maken met
de rijkdom van de Eucharistie, bijvoor-
beeld de ouders van eerste communi-
canten. Ons dagelijks brood kan ook
prima in groepsverband in de parochie
met elkaar gelezen worden. (MS)

Jan van Burgsteden en Verhef je hart zijn
te bestellen bij het CPS.

Op de weg van het geluk.

De zaligsprekingen als leidraad
voor je leven

Anton ten Klooster en Gerben Zweers

Hoe word ik een goede christen? In zijn
brief Gaudete et Exsultate (63) zegt paus
Franciscus dat de het antwoord een-
voudig is: “Men dient, ieder op zijn ma-
nier, te doen wat Jezus zegt in de Berg-
rede.” Vervolgens raadt hij ons aan om
“weer naar Jezus te luisteren met heel
de liefde en het respect die de Meester
verdient.” (66) Dat proces van luisteren
begint bij de Bijbel zelf, met het (her)
lezen de Bergrede (zie Mattets, 5-7).

Maar ons luisteren kan ook aangescherpt
worden wanneer we een beroep doen
op twee recente publicaties. lk denk nu
natuurlijk aan Gaudete et Exsultate, de
exhortatie van de paus, waarin hij de zalig-
sprekingen één voor één voor zijn reke-
ning neemt. Maar ook aan het nieuwe
boek van Anton ten Klooster en Gerben
Zweers - Op de weg van het geluk (2019) -
over de zaligsprekingen. Ten Klooster en
Zweers, allebei priester en theoloog, stel-
len de zaligsprekingen voor, net als de
paus, als “sleutel tot een gelukkig christe-
lijk leven.” De twee doelen van hun boek
zijn inzicht geven in de betekenis van de
zaligsprekingen (door verwijzingen naar
de Bijbel, Augustinus, Thomas van Aquino
en meer), en mensen helpen om te leven
vanuit de zaligsprekingen. Vaak hebben
wij, zoekende mensen, daar moeite mee,
want tegenwoordig wordt geluk gezien
als een gevoel, dat een product is van
menselijke inspanning. De zaligsprekingen
- “de meeslepende openingsklanken”
van de Bergrede - stellen geluk en de weg
ernaar toe anders voor.

Benieuwd? Dit boek, met zijn scherpe in-
zichten, gebeden en meditaties, biedt een
uitstekend hulpmiddel bij het proces van
omdenken. (TS)



Als God renoveert
Lezing voor pastorale beroepskrachten
en vrijwilligers

Als God renoveert (2014) van de Canadese
priester James Mallon vertelt het ver-
haal van de Canadese Benedictus paro-
chie en hoe de parochie met vallen en
opstaan een weg is ingeslagen van pa-
rochievernieuwing.

Het CPS heeft een leeswijzer ontwikkeld
om pastorale beroepskrachten en vrij-
willigers te stimuleren om dit boek in
de parochie met elkaar te lezen en te
bespreken. Om aan dit proces een im-
puls te geven, kan Mirjam Spruit, staf-
medewerkster bij het CPS, in uw bis-
dom of parochie een lezing verzorgen,
waarbij de visie en hoofdlijnen van het
boek aan de orde komen. Hopelijk zal
dit mensen stimuleren om het boek
daadwerkelijk (samen) te lezen!

Leo Fijen (Adveniat), Mirjam Spruit, Mgr. de
Korte en Arnoud Drop (Alpha Nederland)
bij de presentatie van Als God renoveert.

Belangstelling? Neem contact op met
Mirjam Spruit: mirjamspruit.cps@
kloosterbrakkenstein.nl

Project Gaudete et Exsultate samen
. met Katholiek Leven
. Tim Schilling, stafmedewerker bij het
© CPS, is nog steeds beschikbaar om le-
: zingen te geven in parochies over de
. brief Gaudete et Exsultate van paus
Franciscus. Samen met Katholiek Leven
zal het CPS bovendien een project uit-
rollen om deze mooie brief over het
christen zijn in het dagelijks leven (nog)
: meer toegankelijk te maken voor gelo-
© vigen. Katholiek Leven zal haar expertise
: op het gebied van filmpjes, podcasts
en social media hiervoor inzetten! Dit
project wordt mede mogelijk gemaakt
door de Mr. Paul de Gruyter Stichting.

Geloof als avontuur
Een verkenning aan de hand van de
Bijbel, kunst en poézie

In de Bijbel wordt Abraham gestuurd
naar een land dat hij nog niet kent, en
lezen we verder over gelovigen die
leeuwen de muil sluiten, legers op de
vlucht drijven, en doden doen opstaan.
Toch wordt het christelijke geloof door
velen gezien als een saaie bedoening.
Het wordt geassocieerd met conformi-
teit aan regels en met een afgebakend
leven - het tegenovergestelde van avon-
tuur. Zonde, zegt paus Franciscus, want
we zijn niet bedoeld voor een ‘“een
kleurloos en middelmatig bestaan.” In-
tegendeel, God wil ons leiden naar de
volheid van leven, en dat vinden we door
avontuurlijk en moedig zoeken.

Tijdens deze lezing staat CPS-mede-
werker Tim Schilling stil bij het begrip
‘avontuur.” Hij verkent eerst de kenmer-
ken van dit begrip in de cultuur, en ver-
volgens laat hij zien hoe het christelijke
geloof hierbij haar eigen accenten legt.
Zijn presentatie verwijst naar de Bijbel,
de kunst en de poézie. Na de lezing van
45 minuten volgt een korte pauze, met
daarna ruimte om met de aanwezigen
van gedachten te wisselen aan de hand
van enkele vragen.

Belangstelling voor deze lezing in uw
eigen parochie?

Neem contact op met Tim Schilling:
timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl
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U Centrum
Inspireert parochies

¢ De eerste druk van de boeken Als God
renoveert en Rebuilt al is uitverkocht?
Als God renoveert (2014) vertelt het ver-
haal van de Canadese Sint Benedictus-
parochie. Rebuilt (2013) gaat in op de
situatie in de Amerikaanse Geboorte-
kerk. Beide boeken zijn nog steeds bij
het CPS te bestellen.

Dinsdag 24 en woensdag 25 maart
2020 het bisdom Breda gastheer zal
ziin voor een landelijke conferentie
Als God renoveert? Op deze conferentie
zal de Canadese priester James Mallon
spreken. De conferentie wordt ge-
houden in en om de basiliek van
Oudenbosch. In het programma zullen
momenten zijn van ontmoeting, work-
shops, inleiding en gebed. De confe-
rentie is bedoeld voor pastorale be-
roepskrachten en gelovigen uit de
Nederlandse en Vlaamse bisdommen.
Noteert u deze data alvast in uw agenda!
Meer informatie volgt.

Conferentie |

24 en 25 maart 2020

Er al eerder nog een conferentie wordt
gehouden over parochievernieuwing?
Dat is de Divine Renovation conferentie
op 7 en 8 oktober 2019 te Fulda, Duits-
land. Op woensdag 9 oktober2019is er
een speciale dag voor priesters, waar-
voor beperkt plaats is. Voor een ieder
die niet tot maart 2020 wil wachten
en/of het zelf eens wil onderzoeken!
Voor meer informatie en aanmelding:
www.dr-konferenz.de

Gaat u heen vanuit Nederland? Laat dit
dan weten aan Mirjam Spruit: mirjam-
spruit.cps@kloosterbrakkenstein.nl

Het Katholiek Alpha Centrum organi-
seert op zaterdag 15 juni 2019 een dag
over “Eerste stappen voor parochie-
vernieuwing...”’? Voor meer info:
www.rk-alphacentrum.nl

Tip! Vernieuwde uitgave van ‘Ja, ik wil’, een
huwelijksmagazine voor a.s. echtparen.
Bestellen via www.carolushuis.nl



